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Boodschap van vandaag:

‘God geeft genade, waarheid 
en verlossende tijd om te 
kunnen groeien in geloof.’ 

|  Groeien in Geloof
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Dit is wie God is, Zonde verbreekt het We waren gekleed God herstelt eerst de Door de zonde willen We zijn bang om onze God geeft richting aan _ Veranderen naar Gods
Zijn identiteit, samengaan van liefde met Gods glorie: Zijn relatie. Hij biedt we onze ware ik te ware zelf open te ons leven met Zijn wet, beeld gebeurt stap
Zijn Koninkrijk, en waarheid. Nu leven liefde en waarheid. liefde, verbondenheid, verstoppen. stellen. We hebben waarheid, duidelijkheid voor stap.

Zijn Heerschappij we daardoor in angst, Nu voelen we naakt genade, vergeving en We houden een vertrouwen en rechtvaardigheid en Daar is tijd voor nodig.
pijn en verdriet. en verstoppen ons geborgenheid. masker voor. geborgenheid nodig. regels. God biedt die tijd.
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ZGod herstelt od zoekt ons en
Waarheid zonder genade

is niet liefdevol
De waarheid alleen is hard,
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veroordelend, gemeen en
zeker niet liefdevol. Dit is
niet wie God is!

De satan speelt genade
en waarheid uit elkaar

De satan klaag God aan
voor niet liefdevol genoeg
te zijn en tegelijkertijd niet
rechtvaardig genoeg is.

Zonde verbreekt de
veilige en heilige
relatie met God.
Het brengt angst en
schaamte en zorgt
dat we ons verstop-
pen voor God.

Verstoppen ons eerst de relatie

God laat je niet
alleen. Hij begint
allereerst met het
geven van Zijn
liefde, genade en
vergeving. Jij bent
oké, je hoort erbij!

tussen ons en God.
Wij richten ons op
onze eigen verlang-
ens en begeerte,
met de vruchten van

Er is een barrière |

het vlees als gevolg.

geeft veilige plek

God bouwt aan ons
vertrouwen. Hij door-
breekt ons masker
en onze wil om ons
te willen verstoppen.
Hij geeft veiligheid
en geborgenheid.

vertrouwen

God creéert
vertrouwen
waardoor we
bereid zijn om ons
open te stellen
voor Gods
interventie.

Zijn richting

God laat ons niet
in zonde, angst en
schaamte zitten.
Hij geeft waarheid
om stap voor stap
te groeien in
geloof.

Stap voor Stap

God geeft ons een
langdurig infuus,
gevuld met genade
en waarheid. Stap
voor stap
veranderen we
naar Zijn beeld.
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GENADE,
WAARHEID EN
VERLOSSENDE
TĲD

STAP

GENADE +
WAARHEID
Dit is wie God is,

Zijn identiteit,
Zijn Koninkrijk,

Zijn Heerschappij

Genade zonder waarheid
is niet liefdevol

Door alleen maar te ver­
geven blijft de mens in pijn,
verdriet en angst leven. Dit
is niet wie God is!

Waarheid zonder genade
is niet hefdevol

De waarheid alleen is hard,
veroordelend, gemeen en
zeker niet liefdevol. Dit is

& niet wie God is!
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I De satan speelt genade
en waarheid uit elkaar

De satan klaag God aan
voor niet liefdevol genoeg
te zijn en tegelijkertijd niet
rechtvaardig genoeg is.

STAP ­2
ZONDE

Ëì\ ee
PIJN, VERDRIET

ELLENDE

onde brengt S
angst en schaamte

STAP ­1
BARRIÈRE

VERSTOPPEN

We waren gekleed
met Gods glorie: Zijn
liefde en waarheid.
Nu voelen we naakt
en verstoppen ons

ZAAD VALT OP WEG, VOGELS ETEN HET

schamen en
verstoppen ons

]

STAP 1

HERSTEL RELATIE

God herstelt eerst de
relatie. Hij biedt

liefde, verbondenheid,
genade, vergeving en

geborgenheid.

HET ZAAD IS BESCHIKBAAR

STAP 2
VERBORGEN IK

BARRIERE
DOORBREKEN

Door de zonde willen
we onze ware ik te

verstoppen.
We houden een

masker voor.

ZAAD TUSSEN STENEN EN VERDORT

EE N

STAP 3
BINENSTE IK

{

OPEN STELLEN

We zijn bang om onze
ware zelf open te

stellen. We hebben
vertrouwen en

geborgenheid nodig

ZAAD TUSSEN DOORNEN EN VERSTIKT

NEGELO

STAP 4

RICHTING GEVEN

God geeft richting aan
ons leven met Zijn wet,
waarheid, duidelijkheid

rechtvaardigheid en
regels.

STAP 5
VE ÎQÌ}_ËENÏDÉÉ

TĲD BIEDEN

Veranderen naar Gods
beeld gebeurt stap

voor stap.
Daar is tijd voor nodig.

God biedt die tijd.

ZAAD GROEIT EN GEEFT VRUCHT

1 | ERKEN DAT JE GOD NODIG HEBT

God herstelt
eerst de relatie

God laat je niet
alleen. Hij begint
allereerst met het
geven van Zijn
liefde, genade en
vergeving. Jij bent
oké, je hoort erbij!

2
De verborgen ik

verstoppen. Hij
geeft ons veiligheid
en geborgenheid.

3 | LAAT GOD JE LEVEN VERANDEREN

3 God biedt
vertrouwen

vertrouwen
waardoor we
bereid zijn om ons
open te stellen
voor Gods
interventie.

3 | VERLANG NAAR GODS WERELD

= od geeft ons
Zijn richting

5­9 | EFFECT VAN GROEI OP ANDEREN

Groeien
Stap voor Stap

God geeft ons een
langdurig infuus,
gevuld met genade
en waarheid. Stap
voor stap
veranderen we
naar Zijn beeld.



Gods groeiplan | hoe werkt het?

1. Genade | Herstellen relatie
2. Barrière van verborgen ‘ik’ doorbreken, 

door veilige plek te bieden
3. Door het vertrouwen in God en kerk, je 

ware ‘ik’ openstellen voor Gods 
interventie.

4. Waarheid | Richting geven
5. Verlossende Tijd | Genezing heeft tijd 

nodig.  God biedt je die tijd

Genade, Waarheid 
en Verlossende Tijd



Gods groeiplan | voor jou!

1. De zonde houdt je gevangen in angst, pijn 
en schaamte.

2. Je verstopt je ware ‘ik’ voor God en zoekt 
naar hulp in je eigen begeerten.

3. Neem een stap en accepteer Gods genade 
en vergeving.

4. Heb vertrouwen in de veilige plek die God 
biedt en stel je open voor God.

5. Neem Gods genezende waarheid aan
6. Houd vol, geef niet op, God geeft je de 

tijd.

Genade, Waarheid 
en Verlossende Tijd



1. Wie is bij jou aan het groeien: Ware ‘ik’ of 
de verborgen ‘ik’? Heb jij een masker op of 
verberg je jezelf? Stel jij jezelf genoeg open voor 
Gods infuus van genade en waarheid?

2. Voel jij je geaccepteerd door God, veilig in 
zijn relatie?  Wat heb je nodig?

3. Heb je genoeg structuur van God in je 
leven, richting?  Of verstop je een deel van jezelf 
voor God? Wat van jezelf zou je nog open kunnen 
stellen voor Gods infuus? 

Genade, Waarheid 
en Verlossende Tijd

Meditatievragen |



Hoe doen we het als gemeente?

Genade | Geven we voldoende genade, 
onvoorwaardelijke liefde?  Voelen mensen zich 
geaccepteerd en veilig in onze gemeenten?  Hoeven 
ze niet meer bang te zijn? Zodat we ze vertrouwen 
en een basis geven om te groeien in geloof? 

Waarheid |Geven we voldoende structuur en 
richting volgens Gods woord? Of laten we de mensen 
die in pijn, verdriet en schaamte leven achter in hun 
situatie?  Helpen we hen en elkaar wel om die groei 
te maken?

Verlossende Tijd | Geven we elkaar en anderen 
voldoende verlossende tijd om te kunnen groeien?  
Of willen we te snel resultaat zien?

Genade, Waarheid 
en Verlossende Tijd

Meditatievragen |


