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MATTEUS 5:3 MATTEUS 5:4 MATTEUS 5:5 MATTEUS 5:6 MATTEUS 5:7 MATTEUS 5:8
‘Gelukkig wie ‘Gelukkig de ‘Gelukkig de ‘Gelukkig wie ‘Gelukkig de ‘Gelukkig wie zuiver
nederig van hart treurenden, zachtmoedigen, hongeren en dorsten barmhartigen, van hart zijn, want
zijn, want voor hen want zij zullen want zij zullen het naar gerechtigheid, want zij zullen zij zullen God zien.’
is het koninkrijk getroost worden.’ land bezitten.’ want zij zullen barmhartigheid

van de hemel.’
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1 Erken dat je
God nodig hebt

Je bent gelukkig
wanneer je het
niet meer alleen
kan en erkent dat
je God nodig hebt.

‘Kom tot
inkeer,” zei Hij,
‘want het
koninkrijk van
de hemel is
nabij!’

Zie je eigen
gebreken

Je bent gelukkig

wanneer je jezelf
door Gods ogen

gaat zien en
daardoor je
tekortkomingen
erkent.

verzadigd worden.’ ondervinden.’
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5 Heb zorg
voor anderen

Laat God je

S Leef uit een
leven veranderen

Zuiver hart

erlang naar
Gods wereld

Je bent gelukkig
wanneer je God
toestaat om die
dingen in je leven
te veranderen die
God nodig vindt.

Je bent gelukkig
wanneer je gaat
verlangen naar
een wereld waarin
God heerst.

Je bent gelukkig
wanneer je zorg en
liefde hebt voor
anderen om je
heen

Je bent gelukkig
wanneer je
handelt vanuit een
hart die alleen
doet wat God wil.

1. Verander je houding
tegenover God en je
denken over Hem.

3 | Laat God je
leven veranderen

1 | Erken dat je
God nodig hebt

2 | Zie je eigen
gebreken

4 | Verlang naar
Gods wereld

2. Dit heeft een effect
op je relaties met God
en anderen.

7 | Breng
ware vrede

6 | Leef uit een
zuiver hart

8. Accepteer

voor anderen moeilijkheden

GROEIEN IN GELOOF

MATTEUS 5:9 MATTEUS 5:10
‘Gelukkig de ‘Gelukkig wie
vredestichters, vanwege de

want zij zullen
kinderen van God
genoemd worden.’

gerechtigheid
vervolgd worden,
want voor hen is het
koninkrijk van de
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hemel.’

Breng
ware vrede

Accepteer

moeilijkheden

Je bent gelukkig
wanneer je echte
vrede maakt;
vrede tussen God
en anderen,
innerlijke vrede en
tevredenheid.

Je bent gelukkig
wanneer je
geestelijk zover op
weg bent dat je er
zelfs vervolging
voor over hebt.

1 | De Zaligsprekingen

| Stappenplan om te Groeien in Geloof
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