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Het Huwelijk

Wat is de mooiste dag in 
het leven van een vrouw?

a) Haar huwelijksdag

b) De wederkomst van Jezus
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Gaat Openbaring over een huwelijk?

‘9Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn 
zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn 
uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier 
zegt, is betrouwbaar.’

Openbaring 19:9
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Het Huwelijk

Openbaring gaat over het einde het 
voltrekken van het Bijbels huwelijk.

Waar begint het dan?
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Het Huwelijk

In Genesis begint het Bijbels 
huwelijk.

Waarom schiep God de mens?
‘God schiep de mens om een bruid 
te verkrijgen voor zijn Zoon’
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‘God schiep de mens om een bruid 
te verkrijgen voor zijn Zoon’

Het laat ons zien hoe God naar ons kijkt.  
Het laat zien hoe Jezus naar ons kijkt.

Maar, hoe zien wij God en zijn Zoon?
Hoe zien wij onszelf in die relatie?
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Het Huwelijk

God gebruikt het beeld van het 
huwelijk in de Bijbel om Zijn relatie 
en  verlossingsplan aan de mens 
uit te leggen.

Laten we kijken naar het Bijbels 
beeld van het huwelijk.
Het is anders is dan wij gewend zijn.
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Het Huwelijk

1 2 3 4
Uithuwelijken Verloving Voorbereiding Het Huwelijk

- Reiniging 
- Giften aan 
bruid
- Teken van de 
overeenkomst
- Maaltijd
- Getrouwd!

- Uitzoeken van 
een bruid
- Overeenkomst
- Acceptatie?

- Man bouwt 
huis
- Vrouw bereidt 
zich voor
- Vriend van de 
man helpt

- Man haalt zijn 
bruid
- Geloften en 
drinken beker
- Consumeren 
huwelijk
- Huwelijksfeest

Het Bijbelse beeld van het huwelijk
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1 Uithuwelijken

Taak van de vader om een bruid te 
zoeken voor de zoon.

v.b.: Izaak, Jacob, Simson
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1 Uithuwelijken

Taak van de vader om een bruid te 
zoeken voor de zoon.

v.b.: Izaak, Jacob, Simson
‘God schiep de mens om een bruid 
te verkrijgen voor zijn Zoon’
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1 Uithuwelijken

Taak van de vader om een bruid te 
zoeken voor de zoon.

” In Christus immers heeft God, voordat de 
wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om 
heilig en zuiver voor Hem te staan.” (Efeze 
1:4)
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1 Uithuwelijken

Overeenkomst gemaakt over de 
bruidsschat.

”Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)
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Het Huwelijk

1 Uithuwelijken

Overeenkomst gemaakt over de 
bruidsschat.
”U weet immers dat u niet met zoiets 
vergankelijks als zilver of goud bent 
vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw 
voorouders had geërfd, maar met het 
kostbare bloed van Christus, als dat van een 
lam zonder smet of gebrek.” (1 Petrus 1:18-19)
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1 Uithuwelijken

Vader en bruidegom gaan naar het 
huis van de bruid en kloppen aan.

”Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik 
met hem en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)
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1 2 3 4
Uithuwelijken Verloving Voorbereiding Het Huwelijk

- Reiniging 
- Giften aan 
bruid
- Teken van de 
overeenkomst
- Maaltijd
- Getrouwd!

- Uitzoeken van 
een bruid
- Overeenkomst
- Acceptatie?

- Man bouwt 
huis
- Vrouw bereidt 
zich voor
- Vriend van de 
man helpt

- Man haalt zijn 
bruid
- Geloften en 
drinken beker
- Consumeren 
huwelijk
- Huwelijksfeest

Het Bijbelse beeld van het huwelijk
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2 Verloving

Bruid en Bruidegom reinigen zich 
(Mikvah).

“Zodra Jezus gedoopt was en uit het water 
omhoogkwam, opende de hemel zich voor 
Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een 
duif op Hem neerdaalde.” (Johannes 3:16)
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2 Verloving

Bruid en Bruidegom reinigen zich 
(Mikvah).

“Ik zal je louteren, maar niet als zilver, in de 
smeltoven van de ellende zal Ik je 
beproeven.” (Jesaja 48:10)
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2 Verloving

Er volgt een maaltijd en er werd 
gedronken uit de beker

“Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en 
zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt 
uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door 
mijn bloed gesloten wordt.” (Lucas 22:20)
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2 Verloving

Bruidegom geeft gift aan de bruid

“Aan ieder van ons is genade geschonken 
naar de maat waarmee Christus geeft. 
Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar 
omhoog, voerde Hij gevangenen mee en 
schonk Hij gaven aan de mensen.” (Efeze 4:7-8)
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2 Verloving

Getrouwd
v.b.: Jozef en Maria

De bruid en de bruidegom zijn nu officieel 
getrouwd. 
Om het huwelijk te annuleren is een 
scheiding nodig.
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1 2 3 4
Uithuwelijken Verloving Voorbereiding Het Huwelijk

- Reiniging 
- Giften aan 
bruid
- Teken van de 
overeenkomst
- Maaltijd
- Getrouwd!

- Uitzoeken van 
een bruid
- Overeenkomst
- Acceptatie?

- Man bouwt 
huis
- Vrouw bereidt 
zich voor
- Vriend van de 
man helpt

- Man haalt zijn 
bruid
- Geloften en 
drinken beker
- Consumeren 
huwelijk
- Huwelijksfeest

Het Bijbelse beeld van het huwelijk
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3 Voorbereiding

Bruidegom gaat naar zijn vaders huis 
om een woning voor te bereiden

“In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; 
zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een 
plaats voor jullie gereed zal maken?”
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3 Voorbereiding

Bruidegom gaat naar zijn vaders huis 
om een woning voor te bereiden

“Wanneer Ik een plaats voor jullie gereed-
gemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie 
met me meenemen, en dan zullen jullie zijn 
waar Ik ben.” (Johannes 14:2-3)
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3 Voorbereiding

Bruidegom gaat naar zijn vaders huis 
om een woning voor te bereiden

“Wanneer Ik een plaats voor jullie gereed-
gemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie 
met me meenemen, en dan zullen jullie zijn 
waar Ik ben.” (Johannes 14:2-3)
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3 Voorbereiding

Bruid bereid zich voor

Ze leert alles over haar man, hoe ze een 
goede vrouw kan zijn, Hoe ze hem het beste 
kan helpen.
Ze naaide haar trouwjurk
Ze stuurden berichten via de vriend van de 
bruidegom
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3 Voorbereiding

Bruid bereid zich voor

“Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn 
geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven, die altijd 
bij je zal zijn.”  (Johannes 14:15-16)
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3 Voorbereiding

Bruid bereid zich voor

“Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem 
de eer geven! Want de bruiloft van het lam is 
gekomen en zijn bruid staat klaar. 8Zij mag 
zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want 
dit linnen staat voor al het goede dat gedaan 
is door de heiligen.”  (Openbaring 19:17)
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3 Voorbereiding

Bruid bereid zich voor

“Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van 
de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van 
de waarheid, die van de Vader komt, zal die 
over Mij getuigen.”  (Johannes 15:26)
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3 Voorbereiding

Bruid bereid zich voor
“De Geest van de waarheid zal jullie, 
wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de 
volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf 
spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en 
jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door 
jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, 
zal Hij Mij eren.”  (Johannes 16:13-14)
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- Reiniging 
- Giften aan 
bruid
- Teken van de 
overeenkomst
- Maaltijd
- Getrouwd!

- Uitzoeken van 
een bruid
- Overeenkomst
- Acceptatie?

- Man bouwt 
huis
- Vrouw bereidt 
zich voor
- Vriend van de 
man helpt

- Man haalt zijn 
bruid
- Geloften en 
drinken beker
- Consumeren 
huwelijk
- Huwelijksfeest

Het Bijbelse beeld van het huwelijk
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4 Het Huwelijk

De Bruidegom haalt zijn bruid

Als alles in gereedheid was, liet de vader aan 
de zoon weten dat Hij zijn bruid mocht 
ophalen.
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4 Het Huwelijk

De Bruidegom haalt zijn bruid

“Niemand weet wanneer die dag en dat 
moment zullen aanbreken, ook de hemelse 
engelen en de Zoon niet, alleen de Vader 
weet het.”  (Matteüs 24:36)
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4 Het Huwelijk

De vriend van de bruidegom kondigt 
de komst aan met de shofar en een 
luide roep aan
“Wanneer het signaal gegeven wordt, de 
aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van 
God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel 
neerdalen. Dan zullen eerst de doden die 
Christus toebehoren opstaan, 
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4 Het Huwelijk

De vriend van de bruidegom kondigt 
de komst aan met de shofar en een 
luide roep aan
En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, 
samen met hen op de wolken worden 
weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer 
tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn..”  
(1 Tessalonicenzen 4:16-17)
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4 Het Huwelijk

De bruid maakt zich klaar en gaat de 
bruidegom tegemoet
“Midden in de nacht klonk er luid geroep: 
“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem 
tegemoet.” De meisjes werden wakker en 
brachten hun olielampen in orde”  (Matteüs 
25:6-7)
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4 Het Huwelijk

Geloften en drinken uit de beker

“Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de 
vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag 
dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in 
het koninkrijk van mijn Vader.”  (Matteüs 
26:29)
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4 Het Huwelijk

Het consumeren van het huwelijk

“Want ik beijver mij voor u met een ijver van 
God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven 
aan één Man om u als een reine maagd aan 
Christus voor te stellen.”  (1 Korinthe 11:2 HSV)
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4 Het Huwelijk

Het consumeren van het huwelijk

“Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen 
hebben afgegeven maar maagdelijk zijn 
gebleven.” “Geen leugen komt over hun 
lippen, er valt niets op hen aan te merken.” 
(Openbaring 14:4 en 5)
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4 Het Huwelijk

Het consumeren van het huwelijk

“Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen 
hebben afgegeven maar maagdelijk zijn 
gebleven.” “Geen leugen komt over hun 
lippen, er valt niets op hen aan te merken.” 
(Openbaring 14:4 en 5)
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4 Het Huwelijk

Het consumeren van het huwelijk

“Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de 
zon: een jonge bruidegom die het bruidsbed 
verlaat, een held die juichend voortsnelt op 
zijn weg.” (Psalm 19:5)



Openbaringhet goede  nieuws van 

Het Huwelijk

4 Het Huwelijk

Het huwelijksfeest

“Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig 
zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam 
zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God 
hier zegt, is betrouwbaar.” (Openbaring 19:9)
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4 Het Huwelijk

Het huwelijksfeest

“En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de 
hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor 
haar man sierlijk gemaakt is.” (Openbaring 
21:2)
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4 Het Huwelijk

Het huwelijksfeest

“Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de 
mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 
volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen 
zijn.” (Openbaring 21:3)
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1 2 3 4
Uithuwelijken Verloving Voorbereiding Het Huwelijk

- Reiniging 
- Giften aan 
bruid
- Teken van de 
overeenkomst
- Maaltijd
- Getrouwd!

- Uitzoeken van 
een bruid
- Overeenkomst
- Acceptatie?

- Man bouwt 
huis
- Vrouw bereidt 
zich voor
- Vriend van de 
man helpt

- Man haalt zijn 
bruid
- Geloften en 
drinken beker
- Consumeren 
huwelijk
- Huwelijksfeest

Het Bijbelse beeld van het huwelijk
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Het Huwelijk

1. ‘God schiep de mens om een bruid 
te verkrijgen voor zijn Zoon’

2. ‘De Bruidgom kan niet wachten om 
met het geschal van de sjofar en met 
een luide roep te komen om Zijn 
bruid op te halen.’

3. ‘En de bruid kan ook niet wachten’
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Kom Heer Jesus.
Kom en haal uw bruid op.

Mary Ann Peluso (1987)



Bijsnijden op: 2:23,2
Wegfadern op 2:21
Automatisch afspelen
Volledig scherm
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