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STUDIE IN OPENBARING 

 

B11 // Glorie van God 
 

Is dit een liefdevolle God? 
Welk beeld hebben we van God en Jezus.  Is dit een liefdevolle God of een wrede 

God?  Welk beeld geeft Openbaring? 

Openbaring kan op de eerste blik, een wreed beeld geven, maar we moeten niet 

vergeten dat Openbaring spreekt in een symbolische taal.   

Oorlog in de Hemel 
Openbaring 12:7 verteld over een oorlog in de hemel en over Jezus (Michaël) die 

strijd met Satan.  Openbaring 19:11-21 verteld over Jezus met ogen als vlammend 

vuur, bloed doordrenkte kleren, en uit zijn mond een scherp zwaard waarmee hij 

de volkeren zal slaan. Aan het eind van de strijd worden ze in een vuurpoel met 

zwavel gegooid en de rest wordt gedood door het zwaard uit de mond van Jezus.  

Wie is God? 
God is liefde zegt 1 Joh 4:8.  Johannes 1:14 zegt dat Jezus vol was van goedheid en 

vol was van waarheid.  Jezus is gekomen om God te laten zien, zodat wij God 

mogen kennen (Joh 1:18). In Jezus komen zelfopofferende liefde (Joh 13:35) en 

rechtvaardigheid samen.  (zie ook psalm 85:11).  Satan heeft altijd die twee uit 

elkaar willen spelen en klaagt (Op 12:10) God en zijn mensen aan. 

Jezus overwint Satan, maar hoe? 
Openbaring 12 verteld over de overwinning van Jezus op Satan aan het kruis.  

Maar hoe deed Jezus dat?  Niet met kracht, of geweld, maar door zelfopofferende 

liefde.  Hij betaalde de prijs van de zonde.  Hiermee was God, in Jezus trouw aan 

zijn karakter, liefde en rechtvaardigheid.  Geen wrede straffende God! 
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De glorie van God 
Niemand kan bestaan in de Glorie van God.  Daniël (Dan 8:15-18) en Johannes (Op 

1:17)  vielen als dood neer, toen ze de Glorie van Jezus aanschouwden.  Toen de 

discipelen Jezus samen met Mozes en Elia zagen op de berg van de verheerlijking, 

scheen hij zo helder, dat ze een tent wilden opzetten voor hem, om dat de Glorie 

te fel scheen.  Mozes overkwam dit ook toen hij van de berg Sinaï kwam.  De 

Glorie van God was zo vel, dat hij zijn gezicht moest bedekken. De Israelieten 

zagen de majesteit van de Heer op de berg als een laaiend vuur (Ex 24:17). Zelfs 

Mozes mocht Gods aangezicht niet zien, dat zou hij niet overleven (Ex 33:20) . 

Ook in het heiligdom vinden deze glorie terug.  Wanneer de priester op het 

wierookaltaar had geofferd en de rook over het gordijn kwam, scheen de glorie 

van God door de rook zo vel, dat de priester de tent moest verlaten.  ‘Zijn glorie 

straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. 4 Schittering is er als zonlicht, 

stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is’ (Hab 3:3,4) 

Bij de wederkomst komt Jezus in de Glorie, de luister van God de Vader en 

Maleachi 3:2 vraagt dan‘Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind 

blijven wanneer hij verschijnt?’  

In hoofdstuk 4:1 schrijft Maleachi: ‘Die dag zal zeker komen, brandend als een 

oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen,zullen dan slechts 

stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van 

de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven’ 

Het vuur en zwavel uit de hemel, het vuurpoel, het scherpe zwaard zijn dus niets 

anders dan de Glorie van God. Zonde kan niet bestaan in de aanwezigheid van de 

heilige Glorie van God.  

 

God wil bij ons wonen, hoe dan? 
Openbaring 21 verteld dat God bij ons wil wonen. Daarom wilde God dat ze een 

tabernakel bouwde (Ex 24:8). Maar zonde kan niet bestaan in de aanwezigheid 

van Gods Glorie.  Daarom moest  God moest zich verhullen, in een tent, achter 

het voorhangsel, in een wolkkolom, want de Glorie van God is helderder dan de 

zon.  

Zou het kunnen dat God bij de eerste zonde in de hemel, de zonde van Satan, al 

zijn heerlijkheid afschermde?  Zou deze genadige God van liefde op die manier 
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iedereen, elke mens en levend wezen in hemel en op aarde een kans op genade 

en liefde willen geven? 

Gods oordeel is rechtvaardig 
Bij de wederkomst is het oordeel voorbij.  God komt als overwinnaar uit de strijd.  

Hij is liefdevol en rechtvaardig. 

Hij heeft iedereen de kans gegeven om te kiezen, een uitgebreide kans. Het 

oordeel is rechtvaardig (e.g. Op 16:5-7, 19:1,2)  Nu hoeft God zijn majesteit, Zijn 

Glorie niet meer te verhullen. 

Wederkomst in volle Glorie 
Jezus kan komen op de wolken in volle Glorie. Het is de verlossing voor Gods Volk, 

maar toorn, voor de ongelovigen. 

 ‘15 Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en 

vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in 

de bergen. 16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons 

voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17 Want 

nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ (Op 

7:15-17) 

‘Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom 

hem wervelt een storm.’ (Ps 50:3) 

‘Ze zullen wegschuilen in rotsholen, in kloven en bergspleten, 

op de vlucht voor de vreselijke macht van de HEER , voor zijn geduchte majesteit 

[glorie van Zijn majesteit|HSV], wanneer zijn komst de aarde schokt’ (Jes 20:2) 

2 Tess 1:7-8 beschrijft het als vlammend vuur als hij zijn macht manifesteert en in 

vers 9 ‘zijn heerlijkheid’.  Hetzelfde Griekse woord voor helderheid, glorie. 

Als Jezus terugkomt, dan gaat Gods Glorie voor hem uit.  Zonde en zondaren 

kunnen niet in Gods Glorie blijven bestaan. 

2 Tess 2:8  ‘Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de 

adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst’    
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Het scherpe zwaard uit zijn mond, het vlammend vuur is niet een straffende 

wrede God, maar een heilige liefdevolle genadige God.  God heeft een lange tijd 

zijn Glorie verhuld, maar nu het oordeel rechtvaardig is bevonden, kan hij zijn 

Glorie weer laten zien. 

Zijn Glorie verschaft recht aan allen die verdrukt zijn onder de heerschappij van 

Satan (Luk4:6). 

Mozes vroeg ‘Laat mij toch uw Glorie (majesteit) zien’? (Ex 33:18)  God beloofde 

zijn volle luister voor hem langs gaan.  Wat is dan die majesteit, die Glorie?  ‘De 

HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en 

waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en 

zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de 

kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ 

(Ex 34:6,7) 

Gods Glorie is zijn karakter, wie Hij is, zijn identiteit.  Vol van liefde, genade, zorg, 

aandacht, geduld, maar ook vol van waarheid, rechtvaardigheid, regels en 

geboden. 

Het oordeel van God is rechtvaardig voor de onderdrukten en tegelijkertijd 

genadevol voor alle zondaren die hem erkennen als Ware God en hem dienen. 

Licht-duisternis, Glorie-zonde 
Daar waar licht is, is geen duisternis (Joh 1:6-13).  Doe maar eens het licht aan.  

Weg is dan de duisternis. Gods Glorie is net als het licht.  In het licht kan zonde en 

zondaren die gekozen hebben om aan hun zonde vast te blijven houden niet 

bestaan. 

God doet bij de wederkomst het licht van zijn Glorie aan. Dit is het einde van de 

zonde en de zondaren (Heb 12:19).  Geen wrede eeuwige straffende God, maar 

een genadige God die zichzelf versluierd en iedereen kans op kans geeft.  Een 

rechtvaardige God die de zonde niet voor eeuwig laat bestaan, maar luistert en 

gehoor geeft aan de heiligen die verdrukt worden onder de heerschappij van 

Satan en die het uit roepen: ‘hoe lang nog?’  

Nog even geduld zegt God (Op 6:9-11).   

‘Ik kom spoedig’ (Op 22:7) 


